Maéndaggesﬂaten

De wanhoop van Gillian Wearing

‘Het gelukkigste moment van
mijn kinderjaren was de dag dat
mijn vader dood bleef.” Nee, voor
wal luchlige onispanning hoeven
we deze dagen niet naar De Hal-
len in Haarlem. In deze depen-
dance van het Frans Halsmuscum
worden tot medio juni twee vi-
deo-installaties van de Britse
kunstenaar Gillian Wearing ge-
toond. De ene video, Prelude
{2000) iz een kort portret van cen
gestorven aleoholiste. In Trauma
(2000} vertellen volwassen men-
sen over een tragische ervaring
uit hun jeugd.

Wearing, winnares van de Tur-
ner Prize in 1997, is zoals bekend
niet de vrolijkste van het stel jon-
ge, Britse kunstenaars die begin
jaren negentig de kunstwereld be-
stormden. Want waar haar gene-
ratiegenoten bekendheid verwier-
ven met spectaculaire en confron-
terende werken, daar opereerde
outsider Wearing juist liever in de
marge met rauwe, realistische
projecten waarin ‘gewone’ sterve-
lingen (o.a. daklozen en dronke-
lappen) de hoofdrol speelden.

Wearing vestigde haar naam
met de fotoserie Signs that say
what you want them fo say and
not Signs that say what someone
else wanis you to say (1992-
1993), waarin de kunstenaar wil-
lekeurige voorbijgangers portret-
teerde, die een vel wit papier vast-
houden waarop ze een bood-
schap aan de wereld hebben ge-
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schreven. De bekendste foto uit
die serie is die van een jonge, op
het eerste gezicht geslaagde za-
kenman die een papier ophoudt
met de tekst: *T am desparate’.
Wanhoop en vertwijfeling be-
heersten ook de kindertijd van de
mensen in Traunia. De video
wordt vertoond in een klein, don-
ker hok met slechts &6n stoel.
Daarmee heeft de installatie iets
weg van een biechthokje - een
passende associatie, want praten
over jeugdirauma’s (incest, huise-
lijlc geweld, verwaarlozing) doe je
nu cenmaal met een priester. De
vertellers doen hun bekentenis-
sen met een masker op. Aan de

ene kant waarborgt dit hun ano-
nimiteit, aan de andere kant ke-
ren zij hiermee letterlijk terug
naar hun jeugd, aangezien het
maskers van kindergezichten be-
treft. Dit maakt de geschiedenis-
sen nog schrijnender,

Wearing bekijkt het leven wel-
licht niet altijd van de zonzijde,
maar dat betekent nog niet dat ze
geen gevoel voor humor heefi. In
het kader van cen kunsiproject
waarbij beroemde kunstenaars
uitgenodigd werden om de voor-
pagina van het tweede katern van
de Britse krant The Guardian
vorm te geven, bestond haar bij-
drage uit slechts drie woorden:
‘Fuck Cilla Black’. Het leidde tot
een siroom van verontwaardigde
reacties over deze 'kwetsende’
aanval op de populaire televisic-
presentatrice - een soort Engelse
Linda de Maol. Wearing wilde met
haar actie slechts op ludieke wij-
ze commentaar leveren op de
platvlcerse Engelse televisie.
Maar dat de krantenlezers ge-
schokt zouden zijn, was natuur-
lijkc opgelegd pandoer. En zo
stond het buitenbeentje Wearing
met haar provocatieve daad toch
weer midden in de traditie van
Young British Art.
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